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De ontmoeting met Christus, je laten grijpen en leiden door zijn
liefde, verruimt de horizon van je bestaan en geeft het een
gegronde hoop die niet teleurstelt. Het geloof is geen vluchthoek
voor mensen zonder moed, maar verruiming van het leven. Het
geloof is geen licht dat heel onze duisternis verdrijft, maar een
lamp die onze schreden begeleidt in de nacht, en dat is
voldoende voor onze weg. God biedt de lijdende mens geen
redenering die alles verklaart, maar geeft Zijn antwoord in de
vorm van een begeleidende aanwezigheid.

Paus Franciscus

Het christendom is de band die Christus met jou aangaat, niet de
band die jij aangaat met Christus: je kunt Hem tot een minuut
geleden geen blik waardig gekeurd hebben - en Hij gaat een band
met jou aan; je kunt Hem nog dertig jaar geen blik waardig
keuren - en Hij gaat over dertig jaar een band met je aan. De
beslissing voor het bestaan is het ‘ja’ dat je zegt tot de band die
Christus heeft met jou, als mens, als gewonde, dodelijk gewonde
mens. Het ik wordt hoofdrolspeler wanneer het weet waarvoor
het leeft, wanneer het zijn bestemming erkent, de bestemming in
de verwachting waarvan hij stond te trappelen op de drempel
tussen, aan de ene kant, koude en vorst, en aan de andere kant
het voorgevoel van de uit de woning komende warmte.
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